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Woord van de voorzitter 

Beste leden, het nieuwe werkjaar is weer van start gegaan en het 

bestuur zal er alles aan doen om het voor u zo interessant mogelijk 

te maken. 

Natuurlijk blijven de gekende trefmomenten bestaan. Onze dansers, 

onze kooklessen onze kaarsavond onze quiz in januari en ons 

teerfeest en de wandelingen en fietstochten. 

We zijn na de coronacrisis weer langzaam op snelheid gekomen, 

we hebben weer een succesvolle hoeve mis gehad bij Andre en 

Christiane met daarop weer ons landbouwrestaurant. Het is een 

hele hoop werk en er zijn vele helpende handjes nodig om alles in 

goede banen te leiden. Daarbij worden we er niet jonger op en de 

hulp ligt niet voor het rapen. Daarom een welgemeende hartelijke 

dank voor al degenen die ons hebben geholpen zodat het 

vlekkeloos is verlopen. 

Onze gilde wilt vooruit en nieuwe dingen willen we graag 

uitproberen. We zullen ook eens kijken of we van de 

steraanbiedingen vanuit de gilde gebruik kunnen maken met een 

cursus over zaaien en stekken of een voordracht over de ware aard 

van de grond. Het wordt ook eens tijd dat we iets specifieks gaan 

doen voor onze jeugd een verteltheater of een zoektocht door ons 

dorp. Heb je een goed idee laat het ons weten en we doen er iets 

mee. Wil je graag deel uitmaken van ons bestuur dan ben je van 

harte welkom. De tijd dat elk bestuurslid altijd moest klaar staan en 

overal aan deelnemen is gelukkig al een tijdje achter de rug. 

We zullen ons met meer specifieke projecten kunnen bezig houden 

en meer betrokken zijn bij gemeentelijke activiteiten. Of dit de goede 

richting is zullen we nog moeten afwachten, maar we zullen het een 

kans geven. 

Het verlof is achter de rug en een nieuw werkjaar is weer gestart. 

Het is tijd dat we ons weer thuis voelen bij de gilde en er weer 100 

procent voor gaan. Dan zien we jullie terug bij een van onze 

volgende activiteiten. 

            Uw voorzitter  



Dank u wel aan alle vrijwilligers   
 

Samen met de scholen startte in september ook een nieuw verenigingsjaar. Na de luwte van de zomer 

waar we mochten rusten en herbronnen bij een mooie Mariaviering op de hoeve, schakelde de Gilde 

nu weer een versnelling hoger.  

Dit kan maar dankzij de vele vrijwilligers in het bestuur die jaar na jaar zorgen dat de Gilde leeft. In de 

parochie hielden wij hiervoor een dankmoment eind september. Om alle vrijwilligers te danken want 

vrijwilligers zijn het cement van onze kerk, onze verenigingen, van onze maatschappij en daarom een 

welgemeende dank aan alle vrijwilligers:  

Priester Kevin pluym 

De Vrijwilliger  
 

Een vrijwilliger wordt geboren 

Uit een plaatselijke behoefte 

Een zien en ervaren van ruimte 

Die nog niet is ingevuld. 

Een opening die niet groter mag worden 

Een aanvoelen van noodzaak en oplossing 

Een vrijheid die sterker moet worden 

En mensen een warmte moet schenken 

Die anderen niet kunnen brengen 

Op die plaats, op dat moment. 

Zo wordt een vrijwilliger geboren 

 

Een vrijwilliger leeft een leven  

Waarin  anderen een plaatsje krijgen 

En onmisbaar worden als element  

Van een geheel dat steeds groeit. 

Sterker en sterker wordt een vrijwilliger 

In zijn groei naar morgen 

Naar de toekomst naar wat nog moet komen. 

Een vrijwilliger leeft samen met anderen 

En verrijkt talenten en doelstellingen 

En iedere verrijking schept meer 

levensvreugde. 

 

Een vrijwilliger sterft op momenten van 

eenzaamheid 

Op momenten van kilte en doelloosheid. 

Op momenten van gebrek aan eenheid 

En vormgeving, van creativiteit. 

Een klein beetje warmte, een vriendelijk 

gebaar, 

Een schouderklopje, een moment van stilte, 

Een vrijwilliger wil blijven leven, heel lang 

Alleen: het moet als zinvol aanvoelen en 

motiveren 

Om door te gaan. 

 

Een vrijwilliger is een gevoelige mens. 

Iemand die aanvoelt en begrijpt 

Iemand die bereid is om door te gaan 

Maar signalen moet krijgen van anderen 

Om te blijven geloven in wat nog mogelijk is 

Die durft kijken naar de toekomst. 

De grootste sterkte, de ultieme stimulans 

Om te blijven doorgaan 

Is niet het zalvend woord of weidse gebaren 

Maar de sfeer, de uitstraling, die alleen 

lichaamstaal  ons kan schenken. 

Frans Busschots  



15 Augustus 2023 Landelijke Gilde Nieuwenrode. 

 

Na een pauze van 2 jaar konden we onze activiteit  "openlucht misviering bij 

André & Christiane en ons landbouwrestaurant" nog eens organiseren. 

Na wat zoeken en navragen vonden we de geschikte locatie bij André & 

Christiane. 

De proost had de locatie in Google ingeven maar is er toch enkele keren 

voorbij gereden. (Dus vertrouw niet steeds op Google is de boodschap). 

Op 15 augustus, stralend weer, wat een geluk. 

Spijtig dat er maar 2 kindjes zich aangesproken voelden om de attributen 

tijdens de misviering naar voor te brengen. 

 

We danken: André & Christiane, de proost, het koor, de lector, begeleiding van 

de kindjes en alle helpende handen. 

 

Na de misviering was het tijd voor landbouwrestaurant, gekend voor de 

"Ossentong met madeirasaus"  

Hier hadden we 14 augustus ook al voorbereidingen getroffen . Toch waren we 

al druk in de weer vanaf 5u 's morgens. 

Alles is vlot verlopen en iedereen was voldaan en tevreden. 

Natuurlijk was er ook weer de groentenkorf , waar Germaine De Schouwer op 

10 gram na het juiste gewicht had genoteerd. 

Wij bedanken “Den Bels” voor het sponsoren van de fruit- en groentenkorf. 

 

Bedankt aan de kok en alle helpende handen. 

 

We mogen van een geslaagde activiteit spreken. 

Tot volgend jaar. 

 

Groeten LG Nieuwenrode. 

 

 



Boerke Lacht: Blokfluit 

 

Mijn buurjongen speelt blokfluit. Hij oefent regelmatig buiten. Zelfs met mijn 

ongeoefend gehoor hoor ik hem regelmatig vals spelen. Ik denk dat zijn mama hem 

buiten heeft gesmeten omdat ze binnen horendol wordt van de scherpe hoge tonen. 

Kattengejank zegt mijn overbuurvrouw met een cynisch grijnsje, maar dat doet zelfs 

mijn kat oneer aan. Ik merk dat tijdens het “concerto del blokko flutto”, mijn kat rare 

geluiden maakt en ze ervoor kiest om ergens ver weg in de wei te gaan spinnen of 

muizen te vangen. 

Ik herinner mij wel dat in onze jonge jaren we op school ook moesten blokfluit spelen. 

Dat was, voor wat ervan mij is bijgebleven, ook geen overdonderend succes. Ik denk 

dat de meesten van toen ook zaten te zweten om de juiste gaatjes met hun vingers 

toe te krijgen en om “broeder Jacob” gespeeld te krijgen. Onder ons gezegd, de tekst 

is ook al niet zo gelukkig gekozen. Zeg nu zelf: “ Broeder Jacob, broeder Jacob, slaapt 

gij nog? Slaapt gij nog? Ik denk het niet hé, als zo’n hele klas blokfluit staat te spelen! 

Eergisteren kwam de ondervoorzitter van de Landelijke Gilde mij bezoeken. En terwijl 

hij een Duvel op mijn terras aan het drinken was, zette de buurjongen er nog eens de 

fluit in. Ik ben blij dat een Duvel niet kan schiften, ook al had ik de indruk dat er meer 

bubbeltjes naar boven kwamen dan normaal. Zelfs mijn koeien staan te kijken met 

hele grote ogen en de ondervoorzitter was er stellig van overtuigd dat er een koe 

tussen zat die met haar ogen draaide. Ik denk dat het volume Duvels ook wel een 

invloed heeft gehad op de situatie. 

Ik vraag mij af waarom ze in de eindtermen van de scholen zo’n instrument hebben 

opgenomen. Als je naar een concert gaat heb ik nog nooit iemand van de bandleden 

blokfluit zien spelen. Gitaar, drum, piano , ja zelfs trompet, maar blokfluit, nee nog 

nooit. En laten we al onze kinderen blokfluit oefenen. Vermoedelijk om de blokfluit 

tegen uitsterven te beschermen.  

Laatstleden zag ik een herhaling van “Johan en de Alverman” op televisie. En tot mijn 

grote verbazing zag ik de Alverman blazen op een fluit om zo het hof te maken bij de 

mooie jonge dame. Wist je dat in de loop van de afleveringen de Alverman zelfs een 

liedje fluit op zijn blokfluit om een huwelijksaanzoek te doen? Wees gerust: de jonge 

dame heeft “ja” gezegd. Mocht hij dat vandaag de dag opnieuw proberen, had ze haar 

oordopjes genomen en met een stuk huisraad naar zijn kop gesmeten. 

Mocht die blokfluit helpen tegen de lastige muggen die mij het leven op mijn terras 

dan zou ik mijn buurjongen motiveren om te blijven spelen, maar zelfs daar helpt dat 

muziekinstrument niet voor. Tot mijn grote spijt.  

Tot nader order heb ik afgesproken bij de ondervoorzitter op zijn terras. Het is bij hem 

een heel stuk rustiger. Daarenboven was mijn bak Duvel leeg, en de zijne nog niet. 

Kwestie van het aangename met het nuttige te koppelen. 

Uw Boerke 



 
 

 

 
 

KOOKLESSEN 2023-2024 
 

 

Wanneer? Woensdag 15 November 2023 om 19.00u 

   Woensdag 20 December 2023 om 19.00u 

   Woensdag 17 Januari 2024 om 19.00u 

   Woensdag 21 Februari 2024 om 19.00u 

   Woensdag 20 Maart 2024 om 19.00u 

  

Waar? In De Mispelaer te Nieuwenrode!!   

 

De lessen begeleid door Rik staan open voor iedereen, ja 

ook voor de dames , wil je eens iets uitproberen, meld het 

ons en we regelen het met de lesgever. 

Als jij je geroepen voelt om mee te koken wees dan snel 

want eenmaal het maximum bereikt is kan je helaas niet 

meer deelnemen. 

 

 

Prijs? € 110 voor de 5 lessen.  

Tijdens de laatste les worden de partners culinair in de 

watten gelegd.   

Er is steeds aangepaste drank voorzien. 

 

Hoe inschrijven? Inschrijven bij Bert Miseur 015.71.20.11 of via 

de mail van de gilde 

peter.lgnieuwenrode@gmail.com 

mailto:peter.lgnieuwenrode@gmail.com


Beste lezers, 
  
Het is weeral een tijdje geleden dat ik een tekstje schreef voor den dans. Deze keer 
is het wel niet zo gemakkelijk om iets te schrijven want we hebben een tijdje niet 
gedanst. Ik ben ook de laatste weken voor de vakantie niet meer gaan dansen. Dus 
ja wat vertel je dan zoal allemaal. We zijn in september terug met volle moed gestart 
met ons vertrouwd groepje dansers.  
Eerst was er een babbeltje want we hadden elkaar ook lang niet gezien he. Ons 
Elske is ook terug van de partij, heel leuk om haar terug te zien en vooral om haar te 
zien genieten van de tijd samen met ons op de dansvloer om plezier te maken. We 
willen ons Hilde toch ook nog laten weten dat we veel aan haar denken en dat we 
duimen voor haar en Els en dat ook zij snel terug kan komen dansen om haar zinnen 
te verzetten en te ontspannen. Ook al kom je niet voor lang toch doet de ontspanning 
altijd deugt.  
De eerste les was herhaling en dat was nodig, sommige dansen moesten terug 
uitgelegd worden en andere dansen zitten er ingebakken bij de dansers. Moe en 
voldaan naar huis, een warme douche en we kunnen er weer tegen. De tweede 
week waren we al terug op dreef en ons Linda vond dat we wel al een nieuwe dans 
konden leren. Het eerste stuk van die dans was nog goed te doen, het tweede deel 
daar draaide het soms wat in de soep. Maar we zijn er om te leren en plezier te 
maken, dus dat komt wel goed.  
Op maandag 18 september was het de start van onze nieuwe leden, dan kan 
iedereen een proefles komen volgen. Er waren verschillende nieuwe dansers en we 
hopen natuurlijk dat ze allemaal blijven komen. Danserkes in het begin is dat 
allemaal veel om te onthouden maar dat komt wel goed en ja hoor wij maken ook 
nog fouten tijdens den dans. Als we een beetje afgeleid zijn dan is het snel gebeurd 
en doen de voetjes niet meer wat het hoofdje zegt. Ik hoor ook dat onze Pascal met 
volle moed terug gestart is en ons Christa heeft meegedaan met de gevorderden, 
goed bezig zou ik zeggen. Aan de Luc nog een spoedig herstel na jouw ingreep. En 
ja zo heb ik het weeral eens gezegd.  Dit was het dan, groetjes en tot volgende keer. 
  
Annemie 
 
 
Beste dansers, 

 

Hier een klein woordje uitleg over de nieuwe regeling ivm de lesuren en lesgeld. 

Voor de beginners is er nu les op maandag vanaf 7 tot 8 u en dit voor 4 euro, daarna  

om 8u15 tot 9u30 start de les voor de gevorderde eveneens voor 4 euro.( in dit geval 

een kaart van 5 beurten ) . 

Dit zijn dus 2 aparte lessen, wil je graag van 7 u tot 9u 30 mee dansen , kan dit voor 

5 euro  ( of een kaart van 4 lessen ). Dit is vooral om geen misverstanden meer te 

vormen tussen de niveau’s, wat vroeger wel het geval was. 

Bij de beginners zullen dit enkel simpele dansjes worden , die voor iedereen 

haalbaar zijn . Bij de gevorderde zullen het dansen worden van hoger niveau . 

Hopelijk kunnen jullie dit systeem appreciëren en kunnen we samen verder genieten 

van het dansen. 

Veel succes.  

Linda 



    

   FIETSTOCHT  

         03.09.2023  

  

 

 

 

 

Naar goede jaarlijkse gewoonte staat er begin september een fietstocht op de agenda. Vorig jaar was 

ik er de eerste keer bij en het was toen direct duidelijk: de volgende zouden we ook meedoen. Zo’n 

begeleide tocht is heerlijk relax en niet te missen! Ook het zonnetje was die mening toegedaan.  

Bijeenkomst bij Pascal en Christa; een oprit vol fietsen. Peter stond iedereen op te wachten. En al 

vanop straat kon je het gebabbel en gelach horen. De sfeer zat er al in en we hadden nog niet op de 

trappers gestaan!  

Tot mijn verbazing kregen we geen ijsje voor het vertrek. Zouden we breken met de traditie? Daar zou 

ik toch een beetje spijt van hebben     

Voor we op de fiets stapten, kregen we nog instructies: omdat we met een grote, begeleide groep 

waren mochten we op straat rijden, 2 per 2. Eerst gingen we richting Beigem (deels verhard, deels 

veldweg) om langs de Tommenmolen (amai die kinderkopkes!! Da’s hobbel-de-bobbel …) naar het 

Lintbos te rijden. En toen we aan onze eerste stop kwamen, snapte ik waarom we geen ijsje vooraf 

aten: we werden getrakteerd op een ijsje bij Hoeveijs Lint. Één voor één aanschuiven aan de 

‘crèmekar’ en dan smikkelen op de bankjes op het grasveld.  Nu ja, smikkelen en tetteren. En wat 

daar verteld werd … ge wilt het niet weten (hè, Nicoleke?!) …  

 



 

Na de eerste verkwikking terug de fiets op richting het water om langs het nieuw aangelegde 

centrum van de Verbrande Brug het water over te steken. Naar de Gaston De Vos-wijk, Eppegem en 

Zemst om in Zemst-Laar neer te strijken op het terras van den Amadeus voor de tweede stop.  

Als Landelijke Gilde Nieuwenrode moesten we dan natuurlijk die richting uit. Maar hoe doe je dat? 

Met een brug die kapot is? Heel juist: we namen het veer. Ik had die stap nog niet gezet (ik ben niet 

zo enthousiast over grote waters en waterwegen) maar ben heel blij dat ik er nu toe verplicht werd. 

Met het zonnetje en een briesje leek het alsof we op een (piepkleine) cruise waren      

 

Onze groep werd in 2x overgezet. En puffen in de volle zon tijdens het wachten op de overzet… maar 

het was niet warm genoeg om geen babbeltje te blijven slaan      

 Gelukkig hadden de organisatoren eraan gedacht om vooraf af te stemmen met de veerman: in 

plaats van de wachttijd kwam de veerboot onmiddellijk terug om het tweede deel van de groep op te 

halen. Dat vonden we niet erg in die volle hitte! 

 



 

 

Terug aan de Westvaartdijk van Humbeek richting Kapelle om te 

stoppen aan ‘t Schippershof voor onze laatste tussenstop.  

Daarna in rechte lijn terug naar Pascal en Christa om de innerlijke mens 

te versterken met eten en drinken en met veel gelach en gepraat. 

Het was een fijne bende. We waren met ongeveer evenveel als we 

kilometers op de teller gezet hebben. Iemand enig idee hoeveel het 

ongeveer was? Een gokje? Ben benieuwd wie het weet … 

In elk geval: dikke pluim en dikke merci voor de organisatie. Het was 

top!  

Jullie mogen dat nog doen!      

Carla (foto’s Christel & Joël) 



 

Luxe kaas- of vleesbord 

Landelijke Gilde Nieuwenrode organiseert op 4 november 2023 een kaasavond. 

Er wordt een kaas- of vleesbord per persoon aangeboden. 

Dit kaasbord zal bestaan uit 5 à 7 soorten (±250gr kaas)  kaas met verschillende soorten. De 

vleesschotel wordt als alternatief aangeboden. Dus voor elk wat wils. 

Voor wie? 
Voor iedereen, je hoeft geen lid te zijn van de Landelijke Gilden. 

Waar en wanneer? 
4 november 2023 om 19.00u in “De Oude Pastorie” te Nieuwenrode.  

Kerkstraat 24, 1880 Nieuwenrode. 

Kostprijs 
Leden:  30€/persoon 

Niet-leden: 40€/persoon 

 

Inschrijven? 
Voor 21 oktober 2023. Inschrijving is pas definitief als de betaling op onze rekening staat. 

Via e-mail naar PETER.LGNIEUWENRODE@GMAIL.COM 

Of via de website: https://nieuwenrode.landelijkegilden.be/ ➔ “Kaasavond 4 november 2023” 

 

mailto:PETER.LGNIEUWENRODE@GMAIL.COM
https://nieuwenrode.landelijkegilden.be/


 

Inschrijvingsformulier kaasavond 4 november  LG Nieuwenrode. 

Naam:   

Aantal personen:  

Tel of gsm of e-mail:  

Keuze uit: 

Omschrijving Prijs Aantal Totaal 

 Voor Leden LG. 

Kaasbord + brood 

 

 

30€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Kaasbord Lactosevrij 

kaas  + glutenvrij brood 

 

30€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Vleesbord + brood 

 

 

30€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Vleesbord met 

glutenvrij brood 

 

30€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Wordt lid van Landelijke Gilde Nieuwenrode voor de actie prijs 

van 16€ (en blijf automatisch lid tot eind 2024), nadien betaal je 

de normale bijdrage. 

Je ontvangt volgende boekjes. 
*Tweemaandelijks Buiten, het ledenblad van Landelijke Gilden, met ledenvoordelen (kortingen op 

manifestaties, publicaties, aankopen …). 

*Tweemaandelijks het plattelandsmagazine Nest. 

…….. 

Omschrijving Prijs Aantal Totaal 

 NIET Leden LG. 

Kaasbord + brood 

 

 

40€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Kaasbord Lactosevrij 

kaas  + glutenvrij brood 

 

40€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Vleesbord + brood 

 

 

40€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 

Vleesbord met 

glutenvrij brood 

 

40€/persoon 

 

…………….. 

 

………………… 
 

Voor 21 oktober 2023. Inschrijving is pas definitief als de betaling op onze rekening staat. 

Via e-mail naar PETER.LGNIEUWENRODE@GMAIL.COM 

Of via de website: https://nieuwenrode.landelijkegilden.be/ ➔ “Kaasavond 4 november 2023” 

IBAN: BE31 7342 0000 8955  

SWIFT: KRED BE BB 

mailto:PETER.LGNIEUWENRODE@GMAIL.COM
https://nieuwenrode.landelijkegilden.be/


Wel en Wee 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe. Voor de mensen die ziek 

en/of een operatie gehad hebben een spoedig herstel toegewenst. 

Bij deze leven wij mee met degene die een geliefde verloren hebben. 

Lidgelden 2024 
Even ter informatie ! 
De betaalverzoeken worden nu ongeveer klaargemaakt door het nationaal 
secretariaat van de Landelijke Gilde zelf. Voor diegenen die geen mail adres 
hebben zal een verzoek in de bus vallen. Voor diegenen met mailadres komt 
het per mail. Kijk ook even in je spambox want soms kan die daarin 
belanden. Voor eventuele vragen kan u bij ons terecht.  
Graag zien we je terug als lid van onze Gilde voor 2024.  
Wil je lid worden, laat het ons weten.  
Bedankt. 

Bestuur 

Bert Miseur 

Voorzitter 

(015) 71 20 11 

miseur.bert@scarlet.be 

Pascal Wijns 

Ondervoorzitter 

(0476) 38 64 86 

pascal.wijns3@gmail.com 

Jos Roelants 

Bestuurslid 

(015) 71 25 25 

(0497) 63 54 11 

josroelants1@gmail.com 

Kevin Pluym 

Proost 

(0472) 80 91 60 

kevin.pluym@skynet.be 

Peter Matkovich 

Secretaris 

(0477) 82 42 56 

peter.lgnieuwenrode@gmail.com 

Gerda Craessaerts 

Bestuurslid 

craessaerts.gerda@live.be 

Linda Daelemans 

Bestuurslid 

(0473) 73 67 80 

linda.daelemans@outlook.com 

Johan Miseur 

Bestuurslid 

Frans Van Campenhout 

Bestuurslid 

(015) 71 16 52 

fransvancampenhout1@gmail.com 

Urbain Craessaerts 

Bestuurslid  

(052) 30 47 43 

urbain.craessaerts@telenet.be 

 





 

 

 

 

 


