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                                      De verrijzenis 

 

Wij vierden nog niet zo lang geleden Pasen, in de kerk loopt de paastijd nog. 7 

zondagen op rij vieren wij Pasen. Het zegt iets over hoe belangrijk Pasen voor 

ons is.  
 

En wat is Pasen? Pasen is het feest van de verrijzenis van Jezus Christus, een 

jonge man, actief, sociaal bewogen met een missie en een boodschap vanwege 

God zijn Vader.  
 

Een missie die uitliep op de dood. Jezus sloot geen compromissen, was recht 

voor de raap en zei tegen iedereen wat Hij dacht. Dat zoiets niet altijd in dank 

wordt afgenomen, zult u zelf ook al wel eens ondervonden hebben.  
 

Zeker als je met uw gedacht al eens ingaat tegen dat van de heersende elite. 

Het bracht Jezus naar het kruis, een jong leven geofferd aan het kruis omdat de 

bestaande orde niet in vraag mocht worden gesteld.  
 

Maar het verhaal van Jezus stopt niet, gestorven aan het kruis, dood en 

begraven, als een boom ruw omgehakt.  
 

Maar de Goddelijke kracht in Jezus en de Vaderlijke zorg van God deden Jezus 

opstaan uit de dood.  
 

Opstaan, verrijzen uit de dood vandaan, klinkt dat als fictie, tovenarij, een 

sprookje? Toch is het dat niet.  
 

Zoals een boomstronk weer opschiet, zo is ook Jezus zijn verhaal verder gegaan, 

Met Pasen opgestaan uit het graf. Het is niet de Jezus van aan het kruis die 

opstond het is een nieuwe verheerlijkte Jezus, amper te herkennen door zijn 

leerlingen.  
 

Zoals het groen terug opschiet, nieuw groen nieuw leven, afkomstig uit de 

wortels en de stronk van het bestaande maar toch nieuw en anders dan de 

boom die er voordien stond. Zo is ook Jezus verrezen uit de doden. 
 

Want in heel God zijn schepping zit een ontembare levenskracht en levenswil 

en dat vieren wij met Pasen.  
 

God zijn zoon is als eerste opgestaan uit de doden opdat alle mensen en heel 

de schepping zou kunnen volgen.  
 

Willen wij met Pasen ook nieuwe mensen worden die bouwen aan een nieuwe 

betere wereld, een wereld die niet stopt bij de grenzen van de dood.  
 

Aan ieder van u een Zalig Pasen . 

Proost Kevin  



Woord van de voorzitter 

 

Beste leden het nieuwe jaar is weer eens goed begonnen. 

Onze quiz was een succes. De sfeer zat goed en de deelnemers hebben 

genoten van onze manier van quizzen die toch wel heel apart is. Waar 

stelt men verkeersvragen, waar geeft men 8 antwoorden cadeau als je 

ons boekje leest en waar is het publiek muisstil te staren naar een 

tekening waar achteraf een vraag over gesteld wordt. Onze quiz heeft 

ook de intentie dat iedereen kan meedoen zonder een bolleboos te zijn. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de winnaar een hoge score haalt. 

Wij gaan uit van het principe, verdorie ik weet het wel maar ik kan er niet 

opkomen. Veel beter dan het idee ik ben maar een dommerik. 

Op winterpret werd er door de gilde drie soorten soep aangeboden. Dat 

het gesmaakt werd kunnen Conny en Jos getuigen want ze waren als 

eerste uitverkocht, zo konden ze zelf ook genieten van winterpret.  

Ons teerfeest mocht er ook zijn al is hier en daar wel een opmerking 

gevallen waarmee we in de toekomst wel rekening gaan houden. 

Het bloemschikken lijkt mijn een nieuwe rage te worden in de gilde. Zelfs 

met Pasen stond het bloemstukje bij ons op tafel en de bewonderende 

blikken van kinderen en kleinkinderen om de prestatie van oma loog er 

niet om. Mijn vrouwtje kijkt al uit naar de volgende editie en van uit de 

KVLV, waartoe mijn dochter behoord bleek er ook veel interesse. 

Onze dansers zetten nog altijd op maandagavond hun beste beentje 

voor, een aanrader om fit te blijven. 

Voor de toekomst zijn er nog een aantal dingen gepland. Zo gaan we in 

mei wandelen vertrekkend van bij Jos met een doenbare afstand. Het is 

nu eenmaal niet de bedoeling om u zo ver te laten wandelen dat ge er 

een degout van krijgt. 

Ook is er eind mei een gezinsbedevaart aan de grot in Ramsdonk. Ik 

weet wel bedevaart zegt voor de meesten onder jullie niets maar zo een 

misviering met achteraf een dessertje is toch een speciale gelegenheid. 

Verder in het jaar komt er ook een fietstocht maar dat is 

toekomstmuziek. 





Boerke Lacht: General de Biebuyck 

Een tiental jaar geleden had ik me ingeschreven in een cursus bij de 

boomgaardstichting. Ik had gelezen dat deze mensen probeerden oude fruitsoorten 

in stand te houden. Ze deden dit door de oude boomtwijgen te enten op nieuwe 

frisse boompjes. Daar wou ik natuurlijk alles van weten, en dus was mijn 

nieuwsgierigheid getriggerd. Na de cursus had ik een appelboompje, dat ik zelf 

geënt had,  meegebracht waarop appels moesten groeien van “General de 

Biebuyck”. De lesgever had mij deze aangeraden omdat die mooie grote en lekkere 

appels zou geven. Uit de reactie van andere leden van de boomgaardstichting denk 

ik dat de lesgever ofwel de naam wel mooi vond ofwel zijn eigen bierbuik spiegelde 

aan de bewuste appelboom.  

Thuisgekomen had ik hem trots tussen alle andere fruitbomen in mijn boomgaard 

geplant, en hem aangespoord om even groot te worden als alle andere bomen 

rondom hem. Ons Suzanne vond het maar een “prutske”, en liet subtiel haar 

vernietigende blik nederdalen. Zelfs de Mona Lisa zou jaloers zijn geweest op zulke 

blik. Ik denk dat ik het boompje zachtjes voelde trillen van schrik, maar dat kan mijn 

inbeelding zijn, natuurlijk.  

Intussen had ik gans het internet afgespeurd om te begrijpen waarom er zoveel 

hilariteit was tussen de verschillende personen die aanwezig waren op de cursus. In 

tegenstelling tot de meeste verschillende appelsoorten, kon ik niets vinden over de 

“General de Biebuyck”- appelsoort. De Generaal had wel degelijk bestaan, en had 

blijkbaar meegevochten in de eerste wereldoorlog, maar appelbomen kweken leek 

me toch iets te vredelievend voor zo’n persoon. Hierdoor was mijn nieuwsgierigheid 

nog groter geworden. Ik had zelfs de lesgever terug gecontacteerd, maar de man 

bleek, net zoals de generaal, van de aardbodem verdwenen, en niemand kon me 

bijkomende uitleg geven.  

Vele jaren heeft de boom geen enkele appel gegeven, tot vorig jaar. Plots hing hij vol 

en het bijzondere was dat ze inderdaad sappig en groot waren. Elke sappige appel 

is ideaal om cider van te maken had ik gelezen op het internet. Aangezien ik appels 

genoeg had en ze toch niet allemaal kon opeten zonder er buikpijn van te krijgen, 

ben ik aan het brouwen geslagen. Ik had ons Suzanne op voorhand gezegd dat ik 

mijn appels alternatief ging bewaren. Ze bekeek me bedenkelijk, de ene wenkbrauw 

een beetje hoger dan de andere, zonder woorden. 

Op een eenvoudige wijze kan men van appelsap cider maken door wat gist toe te 

voegen. Via één of ander proces wordt het suiker uit de appelsap vergist tot alcohol 

en CO2 - gas. Een vergisting waardoor mijn wijnkelder een “aparte geur” kreeg. 

Vermits mijn kelder grenst aan onze keuken kreeg deze al vlug een stokerijgeurtje, 

dat ons Suzanne niet echt kon appreciëren. Ze werd licht in het hoofd, voelde zich 

duizelig en kreeg migraine. 

Mijn vrouwtje met migraine, dat wreekt zich op mijn seksleven. Ik heb mijn geheime 

stokerij maar vlug weer opgedoekt. Ik weet intussen wel waar de lesgever van 

boomgaardstichting en de generaal zich bevinden, als ze nog leven tenminste. Dat 

moet vast en zeker in hun wijnkelder zijn. Of ze dan beiden een bierbuik hebben, 

laat ik in het midden. 

Uw boerke. 



In de Marge 

Er moet me absoluut iets van het hart. Ik begrijp onze boeren in hun 

strijd tegen de overheid. Het grote kernwoord is Europa. We moeten van 

Europa de normen opvolgen die ze ons opleggen.  

Goed neem nu het natuurbehoud, we moeten de natuur behouden die 

we hebben, akkoord maar het is niet de landbouw die natuur doet 

verdwijnen. Als er ergens landbouwgrond vrij komt dan is natuurpunt de 

eerste kandidaat om die te kopen. Ze krijgen zelf de voorrang. Om dat te 

kunnen kopen krijgen ze als ik het goed heb 75 percent gesubsidieerd. 

Ook ons onderwijs loopt hier mee, aan kinderen wijsmaken dat ze 

bomen moeten planten omdat het onze natuur in stand houdt, en ze 

terwijl afkeurend in de richting van de landbouw indoctrineren.  

Bij cursussen over natuurbehoud wijst men in de richting van de boeren 

die natuur zouden omzetten in landbouw. Hoe idioot kun je zijn om onze 

boeren het verdwijnen van het regenwoud aan te smeren. Dat er een 

stikstofprobleem is hoor je mij niet ontkennen maar onze boeren 

aanwijzen en de industrie vrij laten lopen lijkt mij toch een brug te ver. Is 

het niet normaal dat onze boeren een normaal inkomen hebben? 

Dat met onze mening geen rekening wordt gehouden blijkt maar eens te 

meer in de gemeente waar men oude studies vervangt door nieuwe 

omdat ze van een vorige legislatuur afkomstig zijn. Dat men werken 

uitvoert nog voor de betrokkenen geraadpleegd zijn en dat men je bij 

naam en toenaam noemt als je een bezwaar hebt. 

Het onderwijs loopt ook de spuigaten uit je moet maar eens kinderen 

hebben in het middelbaar, je betaalt je blauw aan altijd nieuwe laptops. 

Denk maar niet dat je de laptop van de oudste twee jaar later kan 

doorgeven aan de volgende. Ook het principe van iedereen moet 

meekunnen is faliekant, als de kinderen van thuis uit geen steun hebben 

raken ze achter en dat is dan de schuld van de leraar of misschien wel 

van de minister die in onderbroek op school verschijnt. Veranderen om 

te veranderen is gewoon uit den boze. Je merkt het door de leerlingen 

die je op elk uur van de dag op straat tegen komt of die thuis zitten 

omdat er geen leerkracht is. Vakken als godsdienst en geschiedenis zijn 

dan ook gedoemd om te verdwijnen. 

We moeten ook energieneutraal worden. Warmtepompen instaleren en 

zonnepanelen leggen maar kan je die wel betalen en als je het huisje 

van je ouders erft dan wacht je een hoge restauratiekost want waar je 

ouders in woonden is in deze samenleving niet geschikt om verder te 

verhuren. Veel geluk ermee. 
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Het Teerfeest 

Zoals elk jaar begint voor ons het teerfeest drie weken eerder met de 

zang repetities waar we helaas constateren dat het aantal zangers er 

bedroevend op achteruit gaat. Urbain moest wegens besmettelijke ziekte 

forfait geven. Het thema thuis ligt al jaren vast en onze gitarist breekt al 

jaren zijn hersenen op die onmogelijke thema’s. Wie gaat er nu over 

thuis preken en nog erger wie vindt liedjes over dat thema? Enfin om een 

lang verhaal kort te maken we hebben het toch maar gepresteerd om 

voor de vijfentwintigste keer te zingen in de mis van onze gilde. 

Spijtig dat de mis niet aangekondigd was in het parochieblad en dat er 

op zondagmorgen ook nog een misviering was. We zouden het spijtig 

vinden moest deze viering met eigen koor en preek niet meer 

plaatsvinden in de toekomst. Gelukkig kon Stefaan ons depanneren. 

Het teerfeest zelf is sinds het afhaken van Marina een zoektocht naar 

een gepaste traiteur. In dat opzicht was het beter dan vorig jaar maar 

misschien moeten wij de formule aanpassen. Het bestuur zoekt naar de 

ideale oplossing. 

Het teerfeest had natuurlijk ook onze jaarlijkse tombola waarvan 

iedereen zegt hij is te groot. De ambiance bij de loting is een van de 

plezierigste zaken van het feest. Bedankt allen die hebben gezorgd dat 

de tombola de moeite waard is en blijft. We bedanken ook Erwin 

Brouwers  voor de hulp bij de sponsoring van Belorta. Ook een 

bloemetje voor iedere vrouw is een traditie. 

Op het teerfeest hebben  we ook Johan in de bloemetjes gezet. Hij is de 

anonieme schrijver van boerke lacht. Het is een cursiefje waar iedereen 

naar uitkijkt. Ik vermoed dat er meerdere mensen bij ons boekje dat als 

eerste lezen. Het bestuur had daarom het idee de 102 boertjes te 

bundelen en in een boekje te zetten. Op het feest heeft Johan dan voor 

ieder die wou het boekje getekend. Het is de bedoeling om aan ieder lid 

van de gilde een exemplaar te bezorgen. 

Het avondfeest werd ingezet met een demonstratie van onze dansers. 

Ze vormen een goed werkend deel van de gilde. Nadien kon iedereen de 

beentjes uitslaan al is het niet simpel om het bestuur op de dansvloer te 

krijgen. 

Bedankt ook de tappers die er voor zorgen dat de inwendige mens 

gelaafd wordt. 
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Wel en Wee 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe. Voor de mensen die 

ziek en/of een operatie gehad hebben een spoedig herstel 

toegewenst. 

Bij deze leven wij mee met degene die een geliefde verloren hebben. 
 

 

Bestuur 

 
Bert Miseur 

Voorzitter 

(0472) 25 07 37 

miseur.bert@scarlet.be 

Pascal Wijns 

Ondervoorzitter 

(0476) 38 64 86 

pascal.wijns3@gmail.com 

Jos Roelants 

Bestuurslid 

(015) 71 25 25 

(0497) 63 54 11 

josroelants1@gmail.com 

Kevin Pluym 

Proost 

(0472) 80 91 60 

kevin.pluym@skynet.be 

Peter Matkovich 

Secretaris 

(0477) 82 42 56 

peter.lgnieuwenrode@gmail.com 

Gerda Craessaerts 

Bestuurslid 

craessaerts.gerda@live.be 

Linda Daelemans 

Bestuurslid 

(0473) 73 67 80 

linda.daelemans@outlook.com 

Johan Miseur 

Bestuurslid 

Frans Van Campenhout 

Bestuurslid 

(015) 71 16 52 

fransvancampenhout1@gmail.com 

Urbain Craessaerts 

Bestuurslid  

(052) 30 47 43 

urbain.craessaerts@telenet.be 

Conny Vissers 

Bestuurslid 
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