




Wel en Wee 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe. Voor de mensen die ziek en/of een 

operatie gehad hebben een spoedig herstel toegewenst. 

Bij deze leven wij mee met degene die een geliefde verloren hebben. 

 

Prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig en 
gezond 2024. 
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Kerstmis: hoop op de Verlosser 

In de tijd dat Jezus geboren werd, leefde bij vele joden de hoop dat de Messias 

spoedig zou komen. Een redder die hen van de wrede Romeinen zou verlossen. De 

Romeinen hielden toen Palestina met ijzeren vuist onder de knoet. De haatgevoelens 

waren groot en in extremistische kringen werden vele aanslagen beraamd op 

Romeinse legereenheden of wachtposten. Maar er waren ook mensen die inzagen 

dat wapengeweld niet de gewenste oplossing kon brengen. Zij zagen de Messias als 

iemand die hen zou leren hoe je met mekaar moest omgaan. Iemand die hen de 

wegen naar het ware geluk kon tonen. Iemand die hen zou leren hoe je iedereen kon 

liefhebben. Iemand die hen de ware betekenis van de overgeleverde geschriften van 

de profeten zou bekend maken. Kortom: iemand die als het ware God op aarde was: 

de Zoon van God. Voor deze mensen was redding of verlossing niet de in de eerste 

plaats de bevrijding van de Romeinen, maar de bevrijding van hun eigen kleine 

onhebbelijkheden. Al wat in de weg stond om op deze aarde het koninkrijk van de 

liefde te vestigen. Zij die van Jezus verwachtten dat Hij de Romeinen zou buiten 

vegen, kwamen bedrogen uit. Zij die van Jezus verwachtten dat Hij hen zou verlossen 

van de hindernissen die tot de ware liefde leiden, zagen in Hem hun grote Verlosser. 

Er was niemand die sprak zoals Hij, niemand die durfde ingaan tegen de politieke en 

religieuze leiders zonder hen fysiek te treffen. Het verbaasde vriend en vijand. 

Wie is ons licht? 

Een koning vroeg eens aan een wijze: wat is het licht van de mens? De wijze 

antwoordde: de zon, want alleen dankzij de zon krijgt de mens warmte zodat hij zich 

kan voortbewegen. Maar als de zon is ondergegaan, wat is dan het licht van de mens, 

vroeg de koning. Dan is het de maan, antwoordde de wijze man, want ook met de 

maan als gids kan de mens van de ene plaats naar de andere gaan. En wat als de 

maan ook onder is gegaan, wat is dan het licht van de mens? Het vuur is dan zijn licht, 

antwoordde de wijze, want daardoor krijgt hij ook warmte. Maar als de zon en de 

maan zijn ondergegaan en het vuur is gedoofd, wat is dan het licht van de mens? Nu 

antwoordde de wijze: het licht van de mens is dan de kracht dit ontstaat wanneer 

mensen samenkomen. Allemaal breekbare individuen, die niet altijd beseffen hoe ze 

een licht voor elkaar kunnen zijn. 

Persoonlijke reflectie:  

 

Ik geloof dat daar waar mensen samen komen om God te zoeken en te bouwen aan 

een betere wereld, in de kleinheid en gebrokenheid van ieder mensenleven, God 

aanwezig komt. Met Kerstmis wordt God niet alleen geboren in de stal, Kerstmis 

wordt het pas als Hij ook in ons hart wordt geboren, dan zal Hij die wil zijn onze God, 

onze lichtjes aanvuren en zullen wij het Goddelijk licht onder elkaar verspreiden.  

Van harte een zalig en gelukkig kerstmis gewenst.  

Proost Kevin  



Woord van de voorzitter 

Beste leden het nieuwe jaar is er eentje dat beter zal worden dan  het vorige. 

Vooraf mijn beste wensen voor 2024. Moge al je wensen uitkomen. 

We trachten steeds met het bestuur nieuwe dingen te doen om onze leden 

een goed programma aan te bieden. 

We heten ook Conny van harte welkom in ons bestuur. Conny zette ons 

meteen aan het werk om met haar een schitterende guirlande te maken. 

Het jaar zullen we zoals steeds aanvangen met deelname aan winterpret en 

onze eigen quiz. Deze quiz is in eerste instantie bedoeld voor onze eigen 

mensen. Daarom ook maken wij die anders dan andere quizzen. Het moet 

een ontspannende avond worden waarbij we ons rustig kunnen ontspannen. 

Dat heeft de quizploeg ons tenminste beloofd, een aanrader dus. 

Ook onze traditie om ons ledenfeest te laten voorafgaan door een misviering 

met eigen koor is er een om te koesteren. Vorig jaar was het thema vriend. Dit 

jaar is het thema thuis. De liedjes hiervoor worden gekozen door Johan en de 

begeleiding van het koor is in handen van Leentje. Zij slaagt er telkenmale in 

om het gelegenheidskoor in amper drie repetities goed te laten zingen. Je 

hoeft echt geen zanger of zangeres te zijn om mee te zingen. Nieuwe 

zangertjes zijn altijd welkom. 

De gilde heeft ook een vrolijke dansgroep die wekelijks de beentjes uitslaat en 

waar je van harte welkom bent. 

Dit jaar werd ook de traditie om met ons restaurant een hoeve mis te houden 

in ere hersteld. We waren bij Andre en Chris dan ook welkom. 

Zoals steeds gaan we ook dit jaar fietsen en  wandelen. Suggesties 

daaromtrent zijn altijd welkom. Helaas zijn door het gebrek aan interesse de 

kooklessen niet kunnen doorgaan, maar dat betekent niet dat we dat in de 

toekomst niet meer zullen doen. 

Er komt zeker ook een speciale aanbieding voor de tuin. Het bestuur zoekt 

nog uit of het een avond wordt over teelgrond of over stekken en planten. 

Ik wil mijn ganse bestuur danken voor de prettige en onvoorwaardelijke inzet 

die ze altijd al hebben getoond. Als je van een echte vriendenclub kan spreken 

dan is ons bestuur daarvan een goed voorbeeld. 

 

De voorzitter 





Beste dansers, lezers 

 

Zoals gewoonlijk, een tekstje over het verloop van afgelopen danslessen. 

Eerst en vooral zijn we heel blij met de nieuwe dansers die begonnen zijn.  

Ondertussen zijn deze nu toch al een 2-tal maanden bezig en hebben ze al een 

10-tal dansjes onder de knie. eveneens wordt er ook veel leute gemaakt onder 

elkaar wat belangrijk is Er wordt al uitgekeken naar het teerfeest waar zij eens 

kunnen laten zien hoe goed zij het al doen.  

En ook moet er aangestipt worden dat er ook, ons jongste dansertje van 9 j aub 

,  Fientje , meedanst die het trouwens al na 4 deelnames  heel goed doet. Wij 

zijn dan supertrots op  AL onze nieuwe dansers die met veel enthousiasme er 

telkens elke week bij zijn, want volhouden is de boodschap om al die stapjes 

onder de knie te krijgen.  

Wij zijn dan ook blij dat onze Pascal zijn dansboots heeft teruggevonden en 

natuurlijk ons Elske die weer ijverig meedoet , proficiat zou ik zeggen . 

Onze outfit wordt eveneens veranderd; zo krijgen de dansers een overhemd 

aangeboden tegen een schamele bijdrage van 20 € en de rest wordt door onze 

kas bijgeschaafd. 

Zoals ik gezegd heb, is dit geen verplichting en is iedereen vrij om te beslissen 

of men het al of niet wil aanschaffen . Enkel voor een eventuele demo is dit 

overhemd dan wel noodzakelijk. 

Verder wensen wij nog een spoedig herstel toe aan ons Annemie die een 

operationele 

ingreep zal moeten ondergaan; wij hopen dat alles goed komt en natuurlijk dat 

zij, na revalidatie, zal terugkeren, want we missen haar.  

Onze groepsfoto is gemaakt, zoals jullie kunnen zien op de voorste pagina, 

iedereen was mooi aangekleed in Kerstoutfit, het was super plezant in deze 

Kerstsfeer. Zoals reeds gezegd geweest zijn jullie er om te leren dansen in een 

toffe ontspannen sfeer. 

Ja, nu Kerst en Nieuwjaar juist op een maandag vallen, kan er dan spijtig genoeg 

geen les worden gegeven en zullen wij dan hervatten op 7 januari 2024 met 

een glaasje bubbels. 

 

Aan iedereen nog een prettig eindejaar gewenst en een mooi begin voor het 

Nieuwe komende 2024. Keep on dancing !!! 

 

tot snel 

Linda 







Boerke Lacht: Lijstje voor Kerst 

Ons Suzanne is weer op dreef. Ik noem het een weerkerend fenomeen. Ze had een lijstje 

opgemaakt allemaal zaken die ze opgelost wilde zien. En hoewel ze weet dat ik een gloeiende 

hekel heb aan lijstjes en dwang, is het sterker dan haarzelf. En dus sta ik hier met een lijstje 

van allerlei zaken die moeten uitgevoerd worden, net voor Kerst. Met een mooi handschrift 

waarop de kerstman jaloers zou zijn, had ze alle op een geelbruin papiertje neergepend. Ons 

Suzanne weet hoe ze mij kan imponeren, en ik trap er toch telkens in. 

December is volgens mij traditioneel een maand van lijstjes. Op de radio kiezen ze dan de top 

2000 van alle muzieknummers, met als uiteindelijke winnaar Queen met “Bohemian. 

Rhapsody”. Op tv maken ze een hele lijst met gebeurtenissen in de wereld en in de sport van 

het vorige jaar. Voor Kerst wordt er een verlanglijstje opgemaakt zodat de Kerstman weet wat 

hij onder kerstboom kan leggen. Je ziet dat lijstjes niet alleen bij ons Suzanne dienen, maar 

dat ook de “vergeetachtige” Kerstman een geheugensteuntje kan gebruiken. 

In tegenstelling tot andere lijsten, ben ik het slachtoffer van dienst om Suzanne’s kerstlijstje 

op te lossen. “Slachtofferhulp bellen zal niet helpen, zeker?”, had ik voorzichtig aan ons 

Suzanne gevraagd? Ze bekeek me met knipperende oogjes waarbij mijn hartje een sprongetje 

maakte, vervolgens wegsmolt en ik nog heldhaftig vroeg; “En wat met de Kerstman zelf?” De 

man bleek jammer genoeg niet meer beschikbaar. 

Ik dus op pad naar de kerstboommarkt voor een echte kerstboom. Ik weet niet of je al eens 

hebt moeten kiezen tussen duizend bomen, maar simpel is iets anders. Bij kerstfimpjes op Tv 

lijkt dat altijd zo makkelijk en doen ze uitschijnen dat zelfs een klein kind met 2 vingers in de 

neus een perfecte boom kan kiezen. Uiteindelijk heb ik een Abies Fraseri ofwel een geurende 

spar gekozen. Als je een echte boom kiest, dan moet hij toch wat geuren hé. Ze konden me 

wel niet garanderen dat er geen dieren meer in de boom huisden. Ik zag het al voor mij dat er 

ergens een eekhoorn uit de boom kwam gekropen, maar het bleek vooral om spinnen te gaan. 

Blijkbaar onmogelijk om deze te vermijden en ik vermoed alleen te verdelgen met insecticiden 

of uit te roken met een bunsenbrander. Drastisch maar effectief, al schiet dat misschien wel 

zijn doel voorbij. 

Thuis gekomen heb ik de boom gedecoreerd met rode en gouden ballen. Ook al is daar een 

studie van een halve dag aan vooraf moeten gaan. De rode ballen hadden vorig jaar ook al 

gediend, en een keer een ander concept met witte blauwe en zilveren ballen en slingers leek 

ons Suzanne meer aangewezen. Pas nadat ik voorstelde dat ik de kerstkoekjes zou bakken 

en het decoreren aan ons Suzanne wou overlaten werd de knoop vlug doorgehakt. Vorig jaar 

had ik ook geprobeerd koekjes te bakken, maar deze bleken nadien zo hard dat zelf 

doorgewinterde tanden schade zouden oplopen. Als decoratie konden ze wel nog dienen, 

maar die pasten volgens ons Suzanne niet echt in het kerstdecor. De kippen hebben nadien 

hun werk gehad om ze kapot te pikken. 

Onze kat ligt regelmatig onder de kerstboom te spinnen, of heeft ze misschien een spin 

gevangen? Ik heb in ieder geval geen toename van ongedierte in ons huisje vastgesteld.   

En de rest van het lijstje? Wel ik ben vergeten wat er allemaal op stond, want ik ben het lijstje 

ergens verloren tussen de 1000 kerstbomen op kerstbomenmarkt. Ik hoop dat de Kerstman 

het lijstje verder zal afwerken, ofwel moet ons Suzanne een nieuw lijstje maken natuurlijk.  

 

Uw boerke 



Wat je al niet zelf kan!!! 

Kerstmis,  een periode van gezelligheid  en feest vieren. Lekker eten met vrienden en 

familie aan een mooi gedekte tafel  en daar hoort natuurlijk een mooi kerststukje bij. 

 Op onze eerste bloemschikles maakten we een kerstguirlande. 

Na een woordje uitleg kriebelden onze groene vingertjes om aan de slag te gaan. 

Snoeischaren en kniptangen werden in werking gezet. Verschillenden takken groen 

werden geknipt en ijzerdraadjes werden geplooid.  

 Na enige tijd kwamen er al mooie resultaten tevoorschijn. 

 Afwerken deden we met kerstballetjes, dennenappels en zo veel meer.  

De sfeerlichtjes er nog in verwerken en onze guirlande was klaar! 

Hopelijk hebben jullie er net zo van genoten als ik en zien we elkaar terug bij de   

volgende ‘groene’ workshop. 

 

Fijne feesten! 

Conny 

 

 





Kaasavond 2023 

4 November 2023 was er onze kaasavond. 

Onze normale leverancier van de kaas is ermee gestopt, dus opzoek naar een 

andere leverancier. Dat betekent ook dat we opzoek moesten naar een andere 

leverancier voor het brood. Via via vernomen dat we dit in een winkel in 

Humbeek konden bekomen. Dat even laten  navragen door iemand dat daar 

werkte en alles ging in orde komen, dus bestelling gedaan . Tot een dag ervoor 

krijg ik de melding dat men niet aan het gewenste brood kon geraken, maar iets 

anders hadden voorzien (zonder dat eerst te vragen). Sorry dan kennen ze mij 

niet. Dus terug stress. Om maar te zeggen dat er wat te regelen valt als je zoiets 

organiseert en dan meestal nog wat onverwachte probleempjes. 

Dan maar zelf opzoek gegaan naar alternatieven en gevonden. 

We zijn ook terug naar het GC verhuisd, daar is het toch wat gezelliger dan in 

die grote zaal en we waren met minder mensen, dus een logische keuze. 

Op 4 november dan zelf de kaas gaan halen en ik zag de bui al hangen, enorme 

stukken kaas voor 27 man. 

   

   
 

Christa, Pascal & Patrick hebben dan alles versneden en mooi gedresseerd. 

Ik ben er deze keer van overtuigd dat er voldoende was. 

 

Er was nog over dus … 

 

Wie weet, tot een volgende. 
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